Toer Club Aalst-Waalre

Verslag van de rit Kleintje Eindhoven

Datum 11-05-2025
Afstand 77 km

Deelnemers Jaap, Ad G, Bert, Toon, Jan van L, Cees, Willy, Ton, Harry, Ad
S, Geert, Willem, Hans V en Marianne.
Weer 14-20 graden, blauwe lucht, toenemende zuidoostenwind.

Dobbelsteen 3

We verzamelde weer bij De Pracht, omdat de Sophiastraat bij DVS nog steeds
open ligt. Door de app was duidelijk dat er zich hier negen man zouden
verzamelen en we de rest onderweg op zouden pikken. En zo geschiedde.

Vrij snel na de start merkte Ad S dat de batterij van zijn derailleur leeg was.
Het schakelen lukte dus niet meer. Dus dat werd een oefening “High Cadance
training”. Via de Hurk, de oude golf, en het kanaal bereikten we Best. De vier
kopmannen wisselde netjes en gedisciplineerd om de 5km en dat zou zo
doorgaan tot de pauze (en daarna). Na Best richting het noorden. Een mooi
gebied, onderdeel van het Groene Woud, met autoluwe en zeer goed
begaanbare wegen. Een enkel klinkerweggetje hoort bij dit gebied. En na het
mooie fietspad Herscheweg/Karthuizerweg bereikten we de boerderij van
Willy’s zuster.

Als altijd gastvrij had ze de koffie en wat lekkers al klaarstaan. Er werden
ervaringen uitgewisseld over knieoperaties en alles wat daarmee samenhangt.
Over de verwachtingen van de middag (Feyenoord-PSV) en het verdere verloop
van de competitie, en verder de gebruikelijke onderwerpen. Na de koffie en
onder dankzegging aan de gastvrouw vertrokken we.

Met verse kopmannen reden we richting het oosten. De wind was inmiddels
wat aangetrokken en dat was merkbaar. Na het viaduct over de A50 met het
Valentino-Rossi-bochtje voerde de route meer in zuidelijke richting, wat tot
gevolg had dat de wind nu van opzij en een beetje tegen was.

Het verliep allemaal gladjes tot we bij Nuenen op de Vorsterdijk een hek
tegenkwamen. Er wordt daar een hele nieuwe wijk uit de grond gestampt en er
zijn overal afzettingen. Willy probeerde net om het hek heen te rijden, en dat
lukte, maar niet iedereen vond dat een goed idee en wilde de korte omleiding
volgen. In zo’n geval heeft de wegkapitein het laatste woord en werd besloten
om de omleiding te nemen. Daar moest het laatste stukje ook gekluund
worden, maar we kwamen vrij snel weer op de route. Nadat het peloton weer
compleet was werd de weg vervolgd.

Bij 't Hofke begon de grote afvalrace. Zodat we uiteindelijk met z'n achten het
laatste stukje naar Aalst volbrachten. Een mooie rit met schitterend weer en
een hele fijne pauzeplaats.
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